
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op zondag 22 feb. 2026 in de Dorpskerk 
Eerste zondag v/d 40-dagentijd 

 
Voorganger:  Ds. M. Riedijk 
 
Ouderling:      Dhr. W.J. Jobse 
Diaken:          Mevr. J.M. Holtman  
Organist:        Mevr. C. Nijsse  
Lector:                  Mevr. E. Kranenburg 
Koster:           Dhr. J. Siereveld  
Gastvrouw:           Mevr. C.E.L. Kramer  
KND:    Mevr. J. Jobse 
Beeld en geluid:   Dhr. J.A. Brouwer  
Beamer:   Mevr. J.J. Hollestelle  
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Gambia Dimbaaya project. 

(Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: …NNB…..  
 

Orgelspel voor de dienst  
 
 
Welkom en mededelingen  
 
 
Zingen intochtslied:  Lied 536: 1, 2 en 3 (‘Alles wat over ons geschreven is’) (staande) 
 
 
Stil gebed, Votum en groet (staande)  
 
 
Gedicht voorlezen en doven van een kaarsje (door mevr. Corrie Kramer) 
 

“Kijk! Door Jezus’ ogen” / naar wie buiten staan 
met hun onvermogen, / wees met hen begaan. 
Laat je hart het raam zijn / waar Gods licht door schijnt, 
laat Jezus de Naam zijn / die jouw blik verfijnt! 

 
 
Zingen:    Lied 536: 4 (‘Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan’) 
 
 
Wetslezing 
 
 
Zingen:    Psalm 51: 5 (‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht’) 
 
 



Gebed voor de opening van het Woord 
 
 
Kindermoment  Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  
 
 
1e Schriftlezing:  Jesaja 53: 3-12 (NBV21) door de lector 
 
 
Zingen:    Psalm 63: 1  (‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’)  
 
 
2e Schriftlezing:   Marcus 10: 42-49 (NBV21) door de lector 
 
 
Zingen:   Psalm 63: 3 (‘Wanneer ik wakend in de nacht’) 
 
 
Verkondiging 
 
 
Orgelspel  
 
 
Zingen:    Hemelhoog 191: 1, 2, 3, 6 en 7 ( ‘Leer mij, O Heer, uw lijden recht  

betrachten’)  
 
 
Gebeden:  Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader..” 
 
 
Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
 
 
Collecten zijn digitaal 
 
 
Zingen: Slotlied   Lied 575: 1 en 6 (‘Jezus leven van ons leven’) (staande)  
 
 
Zegen, beantwoord met  driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)  
 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
 

 


