
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op zondag 19 okt. 2025 in de Dorpskerk 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Voorganger:  Ds. A. Spaans 
 
Ouderling:      Dhr. W.J. Jobse 
Diaken:          Mevr. C. Euwijk-Fraanje 
    Mevr. M.P. Houterman 
Organist:        Mevr. J. van Achterberg 
Lector:                  Mevr. J.M. Holtman 
Koster:           Dhr. J. Hollestelle 
Gastvrouw:           Mevr. J. Karman 
KND:    Mevr. J. Jobse  
Beeld en geluid:   Dhr. A. J. Brouwer 
Beamer:   Dhr. C. van Gilst 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie 

werelddiaconaat: Bangladesh. (Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: Fam. Verhorst 

 
Orgelspel voor de dienst  
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager 
 
Zingen intochtslied:  Hemelhoog 522:1, 2 en 3  (staande) 

(‘Dit is een huis om de Heer te ontmoeten’)  
 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande)  
 
Zingen:    Psalm 147:1 en 4  (‘Lof zij de Heer, goed is het leven’) 
 
Gebed voor de opening van het Woord en de hulp van de heilige Geest 
 
Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  
 
1e Schriftlezing:  Johannes 6:41-51 (NBV21) door de lector 
 
 
Zingen:    Psalm 105:15 en 18  (‘God gaf een wolk die hen geleidde’)  
 
Overdenking/uitleg en verkondiging.  
Tekst: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik 
zal hem opwekken ten jongsten dage. (Johannes 6:44 in de vertaling van 1951) 
 
Orgelspel  
 
Zingen:    Lied 981:1, 4 en 5 ( ‘Zolang er mensen zijn op aarde’)  
 
Avondmaalsformulier 
 



Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen:    Hemelhoog 516:3 en 4 (staande) (Halleluja! Brood des hemels’) 

[melodie: ‘Hoor een heilig koor van stemmen’] 
 
3.       4. 
Halleluja! Brood des hemels,   Halleluja! Heer der heren,  
Herder die ons voedt en weidt.   aard’ uw voetbank, hemel uw troon. 
Halleluja! Tot U komen    Halleluja! Gij wilt komen 
zondaars in vrijmoedigheid.   tot ons mensen, Mensenzoon. 
Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser,  Gij maakt door uw levensbeker  
Hogepriester, pleit voor mij,   ons van dode werken rein, 
waar bevrijde zielen zingen,   Gij de priester, Gij het offer, 
eeuwig aan de dood voorbij.   Gij geheim van brood en wijn. 
 
Instellingswoorden 
 
Gebeden, persoonlijk stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader.’ 
 
Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
 
Filmpje Aan uw tafel Hemelhoog 517 https://youtu.be/fFup6ls6pmI?si=BCHNYliR8UByPRZQ 
 
Delen van brood en wijn 
 
Schriftlezing:   Jesaja 25:6-9 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Slotlied (staande) Lied 687:3 (‘Wij teren op het woord,)  
 
Zegen, (staande) beantwoord met   
Zingen:   Hemelhoog 522:4 (‘Eenmaal, o God, bent U alles in allen’) 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 


