
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op zondag 18 mei 2025 in de Dorpskerk 
Instelling van de “Bezoekmedewerker”  

Thema: Omzien naar elkaar. 
 
Voorganger:  Ds. T. Wiersum 
 
Ouderling:      Mevr. L.E. Kranenburg 
Diaken:          Mevr. J. Euwijk-Fraanje 
Organist:        Mevr. C. Nijsse 
Lector:                  Mevr. M. Wijshake 
Koster:           Dhr. J. Siereveld 
Gastvrouw:           Mevr. C.E.L. Kramer 
Kindernevendienst:  Mevr. J. Jobse 
Beeld en geluid:   Dhr. J.A. Brouwer 
Beamer:   Mevr. J.J. Hollestelle 
 

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Kerk in Actie; Zending 

Bangladesh. (Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: fam. Kallewaard (Colijnplaatseweg) 
 

Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom en mededelingen  
 
 

Zingen intochtslied Lied 287:1,2+5  (Rond het licht dat leven doet) (staande) 
 
 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande)  
 
 
Zingen:    Psalm 19:1+5 (De hemel roemt de Heer) 
 

 
Genadeverkondiging 
 
 
Zingen:    Lied 885:1+2   (Groot is uw trouw. o Heer) 
 
 
Wetlezing 
 
Zingen    Psalm 23:1,2+5  (De Heer is mijn herder) 
 
 
Gebed om de opening van het Woord en de hulp daarbij van de heilige Geest 
 
Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  



 
 
1e Schriftlezing:  Romeinen 12: 9-17 (door lector) 
 
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar 
lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees 
verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en 
bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw 
vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met 
wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot 
nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 
 
Zingen:    Lied 247:1+3  (Blijf mij nabij) 
 
 
Evangelielezing    Johannes 13:31-35 
 
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en 
door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal 
God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een 
korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu 
ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw 
gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 
Overdenking 
 
Orgelspel        
 

Zingen:    Lied 791: 1,2+3  (Liefde eenmaal uitgesproken) 

 

Dankgebed en voorbeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
God, 
maak ons tot mensen 
naar het beeld van uw zoon: 
met ogen die niet alleen kijken, 
maar ook kunnen aanzien, 
met oren die niet alleen horen, 
maar ook kunnen luisteren, 
met een mond die niet alleen praat, 
maar ook kan aanspreken, 
met een verstand dat niet alleen begrijpt, 
maar ook kan verstaan, 
met een hart dat niet alleen klopt, 
maar ook bewogen kan zijn, 
met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
met voeten die niet alleen draven, 
maar ook tegemoet kunnen komen, 
want zo zijn wij gezegend, 
en elkaar tot een zegen. 

(Wim van der Zee) 



 
 
Kort orgelspel  (terwijl kinderen terugkomen uit nevendienst) 
 
Woorden ter bemoediging voor de bezoekmedewerkers 
 
Gedicht     (voorgedragen door Eleen Kranenburg) 
 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken  
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 
in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet. 
 
Het kost niet zoveel een hand uit te steken  
om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 
Een dankbare blik is vaak de beloning, 
al was de moeite voor u maar slechts klein. 
 
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen  
voor de mens om je heen in vreugd en verdriet. 
Wees blij dat je zo wat kan doen voor de ander,  
of is die ander je medemens niet? 
 
Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder,  
of alleen maar een zachte druk van een hand. 
Het is vaak voor de ander of, hij even 
in een klein stukje paradijs belandt. 
 
O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten, 
die arm om een schouder, de hulp die je bood – 
het kost allemaal bij elkaar zo weinig 
maar in wezen is het ontzaglijk groot!  
 
 
Zingen: slotlied (staande)  Lied 793: 1+3 (Bron van liefde, licht en leven) 

 
 
Zegen, beantwoord met  driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)  
 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
WELKOM IN DE THUISHAVEN VOOR KOFFIE OF THEE !!! 
 
 
 

 

 

 
 
 


