
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op zondag 5 april 2026 in de Dorpskerk 
Eerste Paasdag 

 
Vóór de dienst 09:45u:  PAASONTBIJT IN DE THUISHAVEN 

 
Voorganger:  Ds. J. van Putte (Zierikzee) 
 
Ouderling:      Mevr. L.E. Kranenburg 
Diaken:          Mevr. J.M. Holtman  
Organist:        Mevr. J. van Achterberg  
Lector/ Gedicht:  Mevr. L.E. Kranenburg 
Koster:           Dhr. W.J. Jobse 
Gastvrouw:           Mevr. N. Kramer  
KND:    Mevr. J. Jobse 
Beeld en geluid:   Dhr. A. Kranenburg 
Beamer:   Mevr. J.J. Hollestelle 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Interkerkelijk Algarve 

Pastoraat - verzorgingstehuis Sao Vicente in Albufeira.  

(Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: mevr. van Dijke-de Regt  
 

Orgelspel voor de dienst  
 
 
Welkom en mededelingen  
 
 
Zingen intochtslied:  Psalm 139: 1 en 6 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’) (staande) 
 
 
Stil gebed, Votum en groet (staande)  
 
 
Gedicht voorlezen en aansteken van de paaskaars (door mevr. Eleen Kranenburg) 
 

Kijk door Jezus’ ogen / met een open hart: 
álles omgebogen / naar een nieuwe start! 
Gods Rijk gaat beginnen, zing met hart en ziel: 
liefde zal toch winnen / en maakt alles nieuw! 

 
 
Zingen:   Psalm 139: 14  (‘Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt’) 
 
 
Morgengebed 
 
 



Zingen:    Lied 624 (‘Christus onze Heer verrees’) 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
Kinderen, als die er zijn, naar de kindernevendienst  
 
 
1e Schriftlezing:  Exodus 14: 9-31 (NBV21) door de lector 
 
 
Zingen:    Lied 513  (‘God heeft het eerste woord’)  
 
 
2e Schriftlezing:   Openbaring 22: 1-5 (NBV21) door de lector 
 
 
Zingen:   Lied 747: 1 en 8   (‘Eens komt de grote zomer’) 
 
 
3e Schriftlezing:   Mattheüs 28: 1-10 (NBV21) door de lector 
 
 
Verkondiging 
 
 
Orgelspel  
 
 
Zingen:    Lied 642: 1, 5, 6, 7 en 8 (‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’)  
 
 
Gebeden:  Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader..” 
 
 
Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
 
 
Zingen: Slotlied   NLB 630: 1, 3 en 4 (‘Sta op! Een morgen ongedacht’) (staande)  
 
 
Zegen, beantwoord met  driemaal gezongen ‘Amen’ (staande)  
 
 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw 
 
 
 

 


