
PROTESTANTSE GEMEENTE TE COLIJNSPLAAT 

Kerkdienst op Donderdag 17 apr. 2025 in de Dorpskerk 

Witte Donderdag -  viering Heilig Avondmaal 
 
Voorganger:  Ds. A. Spaans 
 
Ouderling:      Dhr. W.J. Jobse 
Diaken:          Mevr. J. Euwijk-Fraanje   

Mevr. M.P. Houterman 
Organist:        Mevr. J. van Achterberg 
Lector:                  Mevr. J. Huige 
Koster:           Dhr. J. Hollestelle 
Gastvrouw:           Mevr. N. Kramer 
Beeld en geluid:   Dhr. J.A. Brouwer     
Beamer:   Dhr. C. van Gilst 
 
De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor Hospice Clara Hofje  

(Collectes zijn digitaal) 

De bloemengroet is voor: ……nnb………..  

 
Welkom 
 
Zingen: Hemelhoog 191:1,2 en 6 (staande) 
 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
 
Zingen: Lied 556:1,2 en 4 



 
Alles wat over ons geschreven is,   
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die zoon van David zijt en man van smarte,  
koning der Joden die de dood verdreef. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
Gebed om Gods Woord en heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lucas 22:24-30, 35-38 en 47-53 
 
Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij 
uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich 
weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van 
jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is 
belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het 
niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die 
dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik 
bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het 
koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en 
drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over 
de twaalf stammen van Israël. (…) 
Daarna zei Hij tegen hen: ‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, 
reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden 
ze. Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, 
evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en 
zich een zwaard aanschaffen. Want Ik zeg jullie: wat geschreven staat, 
moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de 
wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ Ze 
zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen: 
‘Genoeg hierover!’ (…) 
Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop 
liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe 



om Hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de 
Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden 
zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het 
zwaard op los slaan?’ En een van hen haalde uit naar de dienaar van de 
hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei: ‘Houd 
daarmee op!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de 
hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op Hem 
afgekomen waren, zei Hij: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op uit 
getrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks 
was Ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar Me 
uitgestoken, maar dit is uw uur, nu toont de duisternis haar macht.’ 
 
Zingen: Psalm 81:1,2 en 5 
 
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte ! 
Juich voor Isrels Heer, stem en tegenstem 
springen op voor Hem die ons heil bewerkte. 
 
Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan met muziek en mond 
een hernieuwd verbond volgens oude wetten. 
 
Onder lasten zwaar, waart gij haast bezweken.  
Groot was het gevaar - ik vergat u niet,  
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel          
 
Zingen: Hemelhoog 181:1,3 en 4 
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd.   refrein 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht: 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag 
gedragen door zijn liefd’ en kracht. 
 



Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’ en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg.   refrein 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.    refrein 
 
Avondmaalsformulier 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Lied 575:1,2 en 6 (staande) 
 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgegaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven,  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 



Instellingswoorden 
 
Gebeden, persoonlijk stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Zingen: Lied 393 
 
Als ik in deze stille tijd  
de grens der woorden overschrijd  
en mij begeef tot brood en wijn  
om één met U, mijn Heer, te zijn –  
o – ware zoon van Abraham,  
God kiest zichzelf een offerlam.  
 
Als er tot uw gedachtenis  
de viering van het nachtmaal is  
en Gij het brood des levens zijt,  
de beker van de dankbaarheid –  
o Heer dat Gij gelijk het graan  
te gronde gaat om op te staan.  
 
Gij deelt met mij de laatste nacht  
en breekt tot alles is volbracht;  
en dit is het genadebrood,  
Gij heb mij lief tot in de dood;  
en dit is de genadewijn,  
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
 
Schriftlezing: Jesaja 53:3-7, 10b-12 
 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden 
kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons 
verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die 
onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als 
een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden 
werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij 
onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. Wij 
dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de 
wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd 
mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als 
een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar 
scheerders deed hij zijn mond niet open. (…) Hij offerde  zijn leven voor 
de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En 
door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest 



doorstaan, zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd. Mijn 
rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op 
zich. Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met 
machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en 
zich tot de zondaars liet rekenen. 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 116:1,3 en 6 (staande) 
 
God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,  
nu danken voor de redding van mijn leven?  
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven  
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
Zegen, beantwoord met driemaal gezongen ‘Amen’ (staande) 
 
Doven van de Paaskaars 
We verlaten het kerkgebouw in stilte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 


