
 
Bijdrage van onze dominee 
 

Eilandelijke zendingsdienst 
 

Afgelopen zondag zat de Dorpskerk veel voller dan we gewend zijn. Het was een 
dienst voor alle drie de protestantse gemeenten van Noord-Beveland, waarin de 
voorganger ds. Karin van den Broeke aandacht besteedde aan de start van drie 
nieuwe projecten in Colombia om te steunen. Dat zijn projecten van Kerk in Actie, 
in het kader van ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking), 
waar in onze classis Delta (de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden) de komende 
jaren geld voor ingezameld wordt. In de dienst ging het over de verbondenheid 
met broeders en zusters medechristenen. We kunnen elkaar soms zo mooi 
aanvullen met onze gaven en talenten! 
Van verschillende kanten kwamen er enthousiaste reacties: “Zo’n lekker volle 
kerk, en wat zingt dat heerlijk! Voor herhaling vatbaar.” Wel, wat dat laatste 
aangaat; de volgende keer staat gepland op 5 mei a.s. in Kamperland. Precies een 
half jaar later dus, want we willen de frequentie hiervan verdubbelen van één 
naar twee keer per jaar. 
In deze dienst werd ook de actie Schoenendoos afgesloten: er waren maar liefst 
34 dozen gemaakt in onze gemeente. 
Zo’n doos maakt een kind blij dat in armoede opgroeit, brengt licht in een 
gebrekkig bestaan. Dank aan ieder die hieraan meegewerkt heeft! En dat geldt 
ook voor de kerkdienst en voor het koffiedrinken daarna in de Thuishaven, wat 
heel gezellig was. 
Zo kunnen we bemoedigd weer verder op onze gezamenlijke trektocht als 
protestantse gemeenten van dit eiland.  
 
Bijbelgespreksgroep 
 

Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 13 
november 2023 in de Thuishaven. 
Vanaf 13.45 uur: Inloop. 
Rond 14.00 uur wordt de bijeenkomst geopend, waarna we ons 
buigen over programma dertien: “Ruzie aan de buitenkant komt van de 
binnenkant” uit ons werkboekje ‘Leef je geloof’. 
We hebben allemaal zo onze ervaringen over ruzie hebben en het weer goed 
maken of misschien het niet weer goed maken. 
Het blijkt dat Jakobus een pittige boodschap heeft aan ruziënde gemeenteleden! 
Graag tot dan! 
Janke Holtman 
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BOOS! 



 
Gebedsmoment 
 
Je biddend richten op God kun je ook samen met anderen doen. Na de 
bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep is daartoe de gelegenheid, vanaf 16 uur 
in de Thuishaven. 
 
 
Gemeenteavond 
 
Na de Dankdagdienst op woensdagavond 15 november verkassen we van de 
Dorpskerk naar de Thuishaven voor de najaarsgemeenteavond. Het gaat dan over 
de begrotingen die Tonnie heeft opgesteld voor diaconie en kerk in 2024, en over 
andere lopende zaken in onze gemeente en daarbuiten (op het eiland met name). 
Als het goed is, krijgen we dan ook een promotiefilmpje te zien over het kerkelijk 
leven op Noord-Beveland. De stukken voor deze avond liggen achterin de 
Dorpskerk. 
 
 
Agenda 
 
Maandag 13 november 14.00 uur Bijbelgespreksgroep (Thuishaven) 
Maandag 13 november 16.00 uur gebedsmoment (Thuishaven) 
Woensdag 15 november 9.30 uur creatief koffieuurtje (Thuishaven) 
Woensdag 15 november 19.00 uur Dankdagdienst (Dorpskerk) 
Woensdag 15 november 20.00 uur gemeenteavond (Thuishaven) 
 
Schoenendoosactie 
 
Er zijn dit jaar 34 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd en € 
470,- voor de verzendkosten, dus dat is een heel mooi resultaat. 
Iedereen hartelijk bedankt voor uw bijdrage hieraan, zo kunnen er weer heel wat 
kinderen blij worden gemaakt! 
 

 

 
  



 
 
Kerstmarkt 15 en 16 december 
 
Het lijkt nog ver weg, maar de kerst komt toch alweer steeds dichter bij. Daarom 
alvast het volgende: 

• Donderdag 14 december vanaf 9.00 u willen we weer kerstbakjes gaan 

maken voor de kerstmarkt, wat altijd gezellig is om samen te doen. 

Iedereen die mee wilt helpen kan deze datum dan alvast noteren en zo 

mogelijk vrij houden. We kunnen hierbij weer goed uw hulp gebruiken, dus 

als u wilt en kan helpen, dan graag, u kunt dit doorgeven aan Joke Jobse 

(0113-695411).  

• Ook alvast een andere vraag. We willen tijdens de kerstmarkt ook iets te 

drinken met wat lekkers erbij verkopen. Daarom zoeken we ook nog 

mensen die hiervoor bijv. cake of taart willen bakken. Dit graag doorgeven 

aan Tonnie Brouwer (06-53639205)  en hierbij ook wat u dan zou kunnen 

bakken. 

Iedereen alvast hartelijk bedankt voor de hulp. 
 

 
 
 
Muziek verhoogt het leven 
 
Heeft u hem al gezien?  Er staat een opstelling van 
orgelpijpen in de hal van de Thuishaven.  Hierop ziet u een 
verdeling van bedragen dat aangeeft hoeveel geld er al 
beschikbaar is voor het groot onderhoud van ons orgel. Dit 
groot onderhoud gaat ergens in 2024 plaatsvinden.  
Binnenkort zullen we wat meer over het orgel vertellen.   
 
Als u van orgelmuziek houdt is het fijn als u ook wat 
meehelpt om een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. We 
streven naar een bedrag van € 7000,00  
 
De piano is afgelopen week gestemd en dat maakt het 
weer plezierig om er op te spelen.  
 
 
 



 
 
De collectes  
 
Eerste collecte is voor de kerk:  
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466  
 
Tweede collecte is voor Stichting ROKI (kinderinternaat in Kerub Abod, Roemenië) 
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  onder 
vermelding van “Stichting ROKI” 
 
Met onze hartelijke dank! 
 
 
 
Giften voor de diaconie:  
Diaconie van de PG Colijnsplaat, rekeningnr. NL87RABO0312200749  
 
Giften voor de kerk: 
CVK Protestantse Gemeente Colijnsplaat, rekeningnr. NL98RABO0373717466 
 
De liturgie van de dienst treft u onderstaand aan.  
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Colijnsplaat,  

 
Ds. Arie Spaans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon  
 
Deze Zondagsbrief is een uitgave van Protestantse Gemeente Colijnsplaat en verschijnt wekelijks. Heeft u kopij 
voor de Zondagsbrief? Graag aanleveren vóór vrijdagmiddag 17:00 uur per mail aan 
zondagsbrief@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
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Dienst op zondag 12 november 2023 in de Dorpskerk 
 
Voorganger:   Dominee A. Spaans 
Ouderling:   De heer H. Jobse 
Diaken:   Mevrouw M.P. Houterman 
Organist:   Mevrouw C. Nijsse 
Lector:   Mevrouw J. Huige 
Koster:   De heer J. Siereveld 
Gastvrouw:   Mevrouw E. Soetekouw 
Beeld/geluid:  De heren C. van Gilst en J.A. Brouwer 
Kindernevendienst:  Mevrouw M.P. Houterman 
 
De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor Stichting ROKI (kinderinternaat 
in Kerub Abod, Roemenië). 
De bloemengroet is voor mevr. Hannie Hollestelle. 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 713/Gezang 301:1,2 en 5 (staande) 
 

Wij moeten Gode zingen, / halleluja, 
om alle goede dingen, halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen / in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen, / halleluja. 
 
Hij schenkt de levensadem, / Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade / is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, / aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, / de minsten allermeest. 
 
Wij moeten Gode zingen, / halleluja, 
de Heer van alle dingen / die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, / niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen, / halleluja. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 

Liturgie Protestantse Gemeente Colijnsplaat 



 
Zingen: Lied/Psalm 17:3 
 

Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

 
Leefregels: Deuteronomium 30:19-20a en Zacharia 7:9-10 
 
Zingen: Lied/Psalm 103:3 en 5 
 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing: Galaten 6:7-10 en 1 Korintiërs 15:35-38, 42-44a 
 
Kinderlied: Evangelische Liedbundel 469 
 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongeloof’lijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
Wil je wel geloven, het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn, 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wond’ren om je heen. 

  



 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 

 
(begin kindernevendienst?) 
 
Schriftlezing: Openbaring 14:13-20 
 
Zingen: Lied 764:1, 5 en 6 
 

Een zaaier ging uit om te zaaien,  
hij zaaide zo wijd als de wind,  
zo wijd als de winden waaien  
waar niemand een spoor van vindt.   
 
Er is geen verwachting van leven,  
tenzij in de dood van het zaad,  
wij moeten de aarde vergeven  
dat zij ons sterven laat. 
 
O Zaaier, ga uit om te zaaien  
de kiem waaruit leven ontstond,  
zo wijd als de winden waaien  
en maak ons tot moedergrond! 

 
Uitleg en verkondiging. Tekst: Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal 
verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. 
(Galaten 6:8) 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 396 
 

Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.   refrein 
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 
 
 
 



 
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!   refrein 
 
Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.   refrein 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
(kinderen terug uit nevendienst?) 
 
Zingen: Lied 871 (staande) 
 

Jezus zal heersen waar de zon,  
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijdt,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.  
 
Laat loven al wat adem heeft 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der eng’len in. 

 
Zegen, beantwoord met zingen: Lied/Psalm 17:7 (staande) 
 

O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw goddelijk beeld. 

 
Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw. 
 


